
 

 

Een turfrelatie. 

 

Ik hoor soms dat een man zijn vrouw vraagt of hij eens in 

de zoveel tijd op stap mag gaan met zijn vrienden of 

andersom dat een vrouw vraagt of zij met haar 

vriendinnen iets leuks mag gaan doen. 

 

Dat klinkt als “toestemming”vragen….. En wat als de ander “nee” zegt….ga je dan zeuren als 

een kind?? Het klinkt voor mij in elk geval niet gelijkwaardig. 

 

Als je een ander om toestemming moet vragen staat de een boven de ander. En als het goed 

is ben je gelijkwaardig en zou je dus niet boven (of onder) een ander moeten willen staan. Ik 

vind daarom overleg passender om ook eigen interesses te mogen uiten dan vragen of het 

mag…. 

 

Gelukkig zijn er steeds meer stellen die daarover gelijkwaardig overleggen. Soms is het dan 

wel lastig hoe je vaststelt of het een beetje klopt. Want hoe vergelijkbaar is het als de ene 

partner een heel weekend met vrienden gaat skiën, en de ander wekelijks een stapavondje 

heeft.  

 

Als je niet uitkijkt ga je turven wanneer iemand voor zichzelf iets doet en ga je dat naast 

elkaar leggen. Natuurlijk moet er een zeker evenwicht zijn, maar dat is niet hetzelfde als 

gelijkheid. Hoe bepaal je of er redelijkheid zit in de verschillen? 

 

De ene partner zal meer behoefte hebben aan een wekelijkse activiteit, de ander misschien 

meer aan een korte vakantie, weer een ander heeft de behoefte aan klussen in huis of een 

boek lezen. De een wil hogerop en volgt nog een studie, de ander blijft thuis voor de 

kinderen.  

 

Daarom zie ik meer in overleggen. Ik wil graag dit en jij wilt graag dat. Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat wij allebei onze behoeftes kunnen vervullen? Dat is gelijkwaardig. Ook het 

financiële aspect kan daarin meegenomen worden. 

 

 

 

 

 

 

 


